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Orde van Dienst

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst;

De gemeente gaat staan.

Aanvangslied Lied 84: 1 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij)
Stilte, moment van persoonlijke bezinning.

Groet, bemoediging en drempelgebed.

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: O God, keer U naar ons toe

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel.
V: Laat ons Heer uw liefde zien

G: en geef ons uw heil.

V: O Heer, hoor ons gebed

G: en laat ons geroep tot u komen.

Allen: Amen.

De gemeente gaat zitten.

Kyrie, uitgesproken als gebed

Glorialied Lied 713: 1, 2, 4 (Wij moeten Gode zingen)
Dienst van het woord(vanaf de kansel)

Gebed voor de opening van het Woord.
Schriftlezingen

1e lezing | Koningen 17: 1-16 - Lector
lied 463: 1, 2 (Licht in onze ogen)

2e lezing Marcus 7: 24-30 - Voorganger
Lied 463: 6, 7, 8 (Kyrie eleison)
Verkondiging

Meditatief orgelspel
Lied 344: 1, 2, 3 (Wij geloven één voor één)

Inzameling van de gaven
Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367¢), stil gebed.

De gebeden spreekt de voorganger met de diaken uit in drie intenties, die we steeds beantwoorden
met de gezongen acclamatie. Na het stil gebed besluiten we onze gebeden (geen Onze Vader).



MAALTIJD VAN DE HEER
Lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben)

Nodiging (lezing door diaken)

Wij leven van wat God ons geeft, wij bestaan samen met wie Hij aan ons heeft toevertrouwd. Wij
voeden ons met wat ons is toegezegd: een volgroeide aarde, een verzadigde wereld, een voltooide
schepping.

We worden deelgenoten als wij elkaars honger stillen, elkaar het hart openen, elkaar een luisterend
oor lenen.

Als wij elkaar bemoedigen met hoop en in leven houden met vertrouwen.

Verzameld rond de tafel van brood en wijn, is ieder uitgenodigd die ernaar verlangt om in
gemeenschap met Christus te leven.

Laten we dan bidden, laten we horen wat Jezus zei, laten we daarna brood en wijn delen.

Tafelgebed (voorganger)
v Die met ons deelt het brood als onder vrienden:

a gezegend uw naam!

v Die ons voedt met het licht van de liefde:

a gezegend uw naam!

v Die ons verzadigt met het visioen van uw vrede:
a gezegend uw naam!

Vervolg tafelgebed (voorganger)
Tijdens de instellingswoorden breekt voorganger het brood en schenkt de wijn in
Geel gemarkeerde tekst niet op de beamer
Als een vriend van mensen hebben wij God leren kennen.
Als een bondgenoot van wie uitgeteld zijn en moedeloos terneer zitten.
Als iemand die troost wie verdrietig zijn.

Dankbaar gedenken wij hoe Jezus van Nazareth in de nacht van zijn overlevering
het brood brak, het ronddeelde en sprak: “Neem en eet, dit is mijn lichaam”.

En de beker nam, rond deelde en sprak:

“Drink allen hieruit, want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed”.

Zo vragen wij:

kom in ons midden, God, in brood en wijn

en vervul ons met uw Geest,

opdat wij voor U en voor elkaar onze gelofte vernieuwen dat gerechtigheid wordt gedaan en een
wereld geschapen — eindelijk — waarin geen lichaam meer gebroken wordt en geen onschuldig bloed
meer vergoten. Een wereld waarin U alles in allen bent.

Gezamenlijk Onze Vader

Vredesgroet:
Jezus Christus heeft tot zijn leerlingen gezegd:

Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u.
Laten we elkaar door een handdruk, woord of gebaar die vrede toewensen.

Delen van brood en wijn

(voorganger):

Laten wij door brood en wijn Jezus gedenken, die zijn leven deelde met zo velen.
Op weg naar het rijk van vrede is hij zo in ons midden.

Kom nu, want alle dingen zijn gereed.

Neem, eet en proef, dat God goed is.

Hierna neemt de voorganger plaats voor de camera en geeft allereerst de ouderling, de beide
diakenen en evt. de organist het brood. Daarna neemt ieder haar of zijn plaats in. De ouderling nodigt
rij voor rij de gemeenteleden uit, de voorganger staat (voor de camera) met brood, de diakenen staan
ieder bij een tafel met wijn of druivensap. Als alle gemeenteleden brood hebben gehad, geeft de
ouderling de voorganger een stuk brood en lopen zij beiden naar een van de diakenen voor de wijn.



Dankgebed
Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken,

dat wij vol hoop mee werken aan een nieuwe wereld,
waar brood en recht en waardigheid
en liefde is voor al wat leeft.

Slotlied
Lied 687: 1, 2 (Wij leven van de wind)

Wegzending en zegen
Zegen met gesproken ‘amen’
Lied 687: 3 (Wij teren op het woord)



